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Beste belangstellende voor wat zich op Berbice afspeelt, 

waaronder Vrienden van Berbice, vrijwilligers, rozenadoptieouders en anderen 

 

Vorige week vrijdag heeft iedereen genoten van het sfeervolle en gaandeweg 

schemerige jazzconcert. Op de oorspronkelijke datum van 9 juli zou het nog licht zijn 

geweest aan het einde, maar helaas werden twee musici van het jazzconcert ziek en 

moesten we het uitstellen. Een nieuwe datum lukte pas op 2 september en dan is het 

eerder donker, maar sommigen vonden dat veel mooier! 

 

Verder naar onderen vindt u een kleine foto impressie. Maar eerst de lezing! 

 

Met hartelijke groet, 

het bestuur van de Vrienden van Berbice - 12 september 2022 

 

   

"De slavenopstand in Berbice van 1763" 

lezing door Marjoleine Kars op dinsdag 20 september 

In het culturele programma van buitenplaats Berbice vertelt slavernijhistoricus professor 

Marjoleine Kars op 20 september over de grote slavenopstand die in 1763 plaatsvond in 

de toenmalige Nederlandse kolonie Berbice. Tijdens de lezing legt zij bovendien een 

verband tussen de kolonie en de Voorschotense buitenplaats. Ten tijde van de opstand 

heette de buitenplaats overigens nog Allemansgeest; pas in 1822 werd de naam 

veranderd in Berbice, waarmee Voorschoten blijvend herinnerd wordt aan het koloniale 

verleden en de daaraan gekoppelde schaduwzijde: het slavernijverleden. 
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Verschrikkelijke leefomstandigheden 

In het boek ‘Bloed in de rivier’ (2021) onderzoekt 

Marjoleine Kars (MIT, VS) een vrijwel onbekend stuk 

koloniale geschiedenis. Duizenden tot slaaf gemaakten 

kwamen in 1763 in de kolonie Berbice (deel van het 

huidige Guyana) in opstand tegen hun overheersers en 

verschrikkelijke leefomstandigheden. Uiteindelijk sloegen 

de Nederlanders de opstand neer, maar de revolutie had 

toen inmiddels een jaar geduurd. ‘Bloed in de rivier’ is, 

volgens de recensenten, ‘een belangrijke verrijking van 

onze kennis van het Nederlandse koloniale verleden, van 

slavernij en de strijd om vrijheid.’ 

 

 

 

Kolonie en buitenplaats 

Hoewel de overeenkomst in naam tussen 

kolonie en buitenplaats opvalt, kun je 

daarmee niet direct een verband leggen. 

Het maakt wél nieuwsgierig: Welke 

bewoners waren verbonden aan koloniale 

activiteiten en waarom draagt de 

buitenplaats deze naam? Wat voor invloed 

hadden koloniale activiteiten op het leven 

hier? Wat wisten mensen over slavernij? 

Enkele van deze vragen zijn in juni 

besproken in de eerste vanuit de 

buitenplaats georganiseerde slavernij-

lezing door Karwan Fatah-Black. 

Marjoleine Kars (links op de foto) vertelt nu 

over Berbice, over de strijd van de tot slaaf 

gemaakten en over de relatie tussen 

kolonie en buitenplaats. 

 



 

 

Nancy Jouwe (onderzoeker 

slavernijverleden, cultuurhistoricus, 

publicist) is moderator, net bij de eerste 

lezing in juni. Ze staat rechts op de foto. 

Lezing in Het Kruispunt 

Praktische details: dinsdagavond 20 

september, Schoolstraat 2, Voorschoten. 

Aanvang: 20:00u, inloop: 19:30u. 

 

 

Toegangskaarten aan de deur of bestellen door € 7,50 pp over te maken op 

NL98ABNA0505504790 t.n.v. Cultuurhistorische Buitenplaatsen. U ontvangt geen 

bevestiging, er ligt een lijst van betalers aan de deur.. U kunt met uw betaling meerdere 

personen tegelijk opgeven. Voor vragen: info@buitenplaatsberbice.nl. 
 

 

 

  

  

Het jazz concert op 

2 september 

na de pauze met een 

drankje en een hapje, 

speelde de band vol vuur 

weer verder, maar het werd 

toch wel langzamerhand 

donker. Dat droeg heel erg 

bij aan de sfeer! Iedereen 

ging zeer tevreden op zoek 

naar zijn of  fiets. 
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Geen haardhout meer 

het zal niemand verbazen dat we helemaal zijn uitverkocht. Wanneer er bomen 

omvallen of gerooid gaan worden, weten we nog niet precies. Vermoedelijk is er pas op 

de eerste zaterdag van november weer een kuubje te halen - en zelfs dat is niet zeker!. 

 

Berbice steunen als Vriend?  

De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van 

culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen 

en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele 

opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice. Vrienden 

hebben voorrang bij de kaartverkoop. 

Mocht het u aanspreken: u bent al "Vriend van Berbice" voor € 50 per jaar. Berbice heeft 

de culturele ANBI status, dus giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de 

belasting. Als u een mail stuurt aan info@vriendenvanberbice.nl krijgt u nadere info.  
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