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Beste belangstellende voor wat zich op Berbice afspeelt, 

waaronder allereerst de Vrienden van Berbice en verder vrijwilligers, rozenadoptieouders 

en anderen. 

 

Deze extra nieuwsbrief ontvangt u omdat de in december afgeblazen Verhalenavond 

alsnog doorgaat op 9 februari. U heeft het wellicht al gelezen in Groot Voorschoten. Meer 

info hieronder. 

 

Met hartelijke groet, 

het bestuur van de Vrienden van Berbice -  21 januari 2023 

 

 

Verhalenavond op donderdag 9 februari 

 

Op deze avond komen twee heel verschillende verhalen aan bod in de serie "De Verhalen 

van Hollands Buiten". "Hollands Buiten" is de verzamelnaam van tientallen landgoederen 

en buitenplaatsen verspreid over het eeuwenoude binnenduinlandschap langs de 

Hollandse kustlijn. Over deze plaatsen zijn bijzondere verhalen te vertellen en Berbice is 

daarin bepaald geen uitzondering. 

 

 

Janneke Tanja is als verhalenvertelster een oude 

bekende op Berbice. Waren het eerder verhalen in 

sprookjesstijl over andere tijden en soms verre oorden, 

nu gaat het over Berbice!. Wat niet is veranderd is de 

warme omgeving bij een knappend en knisperend 

haardvuur in het Schuytenhuis waar zo'n 30 mensen 

inpassen. Zorg dus dat u bijtijds een plekje reserveert! 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Faf1b29e97429%2Fverhalen-op-9-feb%3Fe%3D26694341bd&data=05%7C01%7C%7C57d005b42e94417192d008daffd66920%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638103593618441060%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=25MCl4D4b5agqpHR0M%2FNCDZaRthsyEFz7WcWaOWt5uQ%3D&reserved=0


 

Zij verhaalt over de tijd van Pieter de la Court Van der Voort. Deze bezat Buitenplaats 

Berbice in de 17e eeuw, bouwde de Oranjerie en voerde in de tuin experimenten uit waar 

de resultaten nog steeds zichtbaar van zijn. Haar verhaal heeft als titel "De logica van 

slingermuren" 

 

 

Het tweede verhaal wordt opgetekend uit 

de mond van Remko Posthuma. 

Remko kwam als 14-jarige jongen als 

tuinjongen mejuffrouw Begeer helpen op 

Berbice. Zij was de laatste bewoner van 

de buitenplaats, aan wie te danken is dat 

de buitenplaats niet is opgeofferd aan de 

aanleg van een snelweg, nu bekend als 

de Rijnlandroute. Remko vertelt in een 

vraaggesprek over zijn ervaringen met 

deze bijzondere vrouw. 

 

Kaartjes zijn te bestellen via een mail naar info@vriendenvanberbice.nl. De prijs is € 5 pp 

voor Vrienden en € 7,50 voor anderen. Vrienden hebben voorrang. U krijgt zolang er plaats 

is een bevestigingsmail van ons en informatie hoe te betalen. 

Het project "Verhalen van Hollands Buiten" is een initiatief van de Stichting Monument en 

Verhaal en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie en diverse fondsen. 

 

 

Wat gebeurt er verder op Berbice? 

 

Sinds de nieuwsbrief van begin december is toch wel wat gebeurd, ondanks het feit dat 

Berbice in winterslaap is. Het betonnen fundament voor de "nieuwe" tuinmuur langs het 

Nicolaespad is gestort tussen de vorstperiodes in. Ook zijn langs de oprijlaan ouderwetse 

lantaarnpalen gezet die binnenkort aangesloten worden op het elektriciteitsnet, want ook 

Berbice wil stapsgewijs van het gas af.  

 

Het Vriendenbestuur heeft de nodige plannen voor het net begonnen jaar. Een 

toneelvoorstelling, de jaarlijkse Rozentea, een zomerconcert, diverse lezingen en een 
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ontvangst in het huis voor de Vrienden. 

Verder zijn er natuurlijk dit jaar weer de Kastelendag op tweede pinksterdag en de Open 

Monumentendag begin september. Die twee dagen is het park niet exclusief toegankelijk 

voor de Vrienden en begunstigers van het Zuid-Hollands Landschap, maar voor iedereen. 

 

 

Geen haardhout meer 

We zijn helemaal uitverkocht en verwachten voorlopig geen nieuwe aanvoer. 

 

Berbice steunen als Vriend?  

De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van 

culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen en 

willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele 

opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice. Vrienden hebben 

voorrang bij de kaartverkoop. 

Mocht het u aanspreken: u bent al "Vriend van Berbice" voor € 50 per jaar. Berbice heeft de 

culturele ANBI status, dus giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de belasting. 

Als u een mail stuurt aan info@vriendenvanberbice.nl krijgt u nadere info.  
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